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Beste ouders, 
 
Het schooljaar is al een heel eind op weg.  De eerste routines zijn gevormd en iedereen heeft zijn 
draai hopelijk gevonden.  De herfst heeft zijn kleuren en kou met zich 
meegebracht en de dagen worden kouder en donkerder.  Het is een 
periode waarin we ons aanpassen aan het veranderende seizoen en 
tegelijkertijd kijken we uit naar de komende feestdagen en winterse 
gezelligheid. 
 

In de klas voelt het alsof we een stevige 
basis aan het opbouwen zijn.  De kinderen zijn gewend geraakt aan de 
nieuwe regels en gewoontes en het klasgevoel wordt sterker.  Dit is ook 
een tijd waarin we extra aandacht besteden aan warmte en licht in de klas 
om de donkere dagen aangenamer te maken.  Misschien maken we het 
straks extra knus met passende herfstdecoraties, tekeningen rond de Sint 
en de komende kersttaferelen. 

 
We zijn klaar om de komende maanden met energie en enthousiasme aan te pakken.  Samen gaan we 
door de laatste weken van het jaar 2024, klaar voor alles wat nog gaat komen! 

 
 
 
Meester Jan en het schoolpersoneel. 
 

 



                                

 

 
WELKOM 
KLEUTERS 

 
 
Sinds het begin van dit 
schooljaar kunnen we enkele 
nieuwe peuters/kleuters 
welkom heten op onze 
vestigingen: 

- Odie 
- Otto 
- Santiago 
- Maud 
- Rinus 
- Maxent 
- Ann-Gaëlle 
- Max 
- Lewis 
- Lias 
- Nore 
- B’Elanna 
- Lulu Jan Jan 
- Mano 

 
WELKOM NIEUWE 

LEERLINGEN 
IN HET LAGER 

 
Sinds het begin van dit 
schooljaar kunnen we enkele 
nieuwe leerlingen welkom heten 
op onze school: 

- Oscar 
- Ege 

 

 
WELKOM NIEUWE 

PERSONEELS- 
LEDEN 

 
1 september was ook voor 
enkele 
personeelsleden nieuw. 
 
Nicole is de nieuwe 
medewerkster tijdens de 
middagpauze. 
 
Elise is de nieuwe extra 
administratief medewerkster 
op onze school. 

 

         

 

FAMILIENIEUWS 
 
GEBOORTEN: 
Henri: zoontje van juf. Sara uit De 
Kleutergaard. 
Raphaël: broertje van Michaël, Gabriël, 
Serafim. 
Lowie: broertje van Lias. 
 
 
 
OVERLIJDEN:  
De Groote Joanna: oma van juf. Mieke 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



NIEUWS UIT DE KLASSEN 

 

 

 

 

 

Binnen ons jaarthema ‘Dwalen in verhalen’, krijgen we op onze school, VBS De 

Kolibrie in Asper, elke maand bezoek van de Verhalenfee. 

Ze leest ons een verhaal voor en geeft ons telkens een opdracht voor de 

komende maand. Op deze manier proberen we het lezen en het genieten van 

verhalen te stimuleren bij kinderen. 

In september kregen we de opdracht om leesboekjes in te zamelen. De 

verhalenfee maakte hier mooie pakketjes van en nu is het tijd om onze boekjes 

te laten vliegen in en rond Asper. 

Vinden jullie een boekje? Lees het verhaaltje voor of laat uw zoon/ dochter zelf 

dwalen in het verhaal. Eens jullie klaar zijn met het boek, doen jullie dit 

opnieuw in het zakje met het bijhorende briefje. Zoek daarna een fijne plek om 

het boek achter te laten. Neem indien mogelijk een foto van je drop en plaats 

deze op volgende facebookpagina: ‘De vliegende boekjes van De Kolibrie’ 

 

Dwalen jullie mee in verhalen? 

Lieve groeten, 

De kolibrietjes van Asper 

Juf. Maïka en juf. Barbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op donderdag 14 oktober gingen onze kleuters en het eerste leerjaar naar het bos.  De herfst leent 

zich perfect voor een ontdekkingsreis in de natuur.  De kleuters konden volop genieten van de 

kleurenpracht van de herfstbladeren, de geur van het vochtige mos en de krakende takjes onder hun 

voeten.  Tijdens de bosuistap kregen de kinderen de kans om de herfst met al hun zintuigen te 

ervaren, eikels en kastanjes te zoeken en paddenstoelen te ontdekken.  Er werden ook spelletjes 

gespeeld.  De kinderen konden door te voelen, ruiken, horen en zien de natuur bespreken.  Samen 

zingen en spelen zorgden ervoor dat het buitenavontuur nog specialer werd. 

We beleefden ondanks de regendag een mooie dag in het Lozerbos. 

 

 

                                                                                  

  

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De derde graad nam deel aan de actie ‘sorteren tweedehandskledij voor Kledingpunt’.   De kinderen 

konden tot en met 30 september tweedehandskledij en knuffels in De Hoofdschool (Steenweg 41) 

binnenbrengen.   

Op woensdag 2 oktober kwam ‘Kledingpunt’ naar onze school.  In samenwerking met Kledingpunt vzw 

namen de leerlingen op school deel aan het sorteerproces. 

Een Diepe Duik in de Wereld van Kledingpunt 
Het is niet enkel een kwestie van sorteren; het is een week van volledige onderdompeling in de wereld 
van Kledingpunt. De leerlingen kregen een unieke kans om te begrijpen hoe kledingrecycling en -
distributie werken en waarom deze processen zo essentieel zijn in de strijd tegen kinderarmoede. 
Vrijwilligers van Kledingpunt waren aanwezig om het sorteerproces te begeleiden en om de leerlingen 
te voorzien van achtergrondinformatie en context. 
Naast de praktische sorteerwerkzaamheden werd er eveneens gefocust op de theorie achter de 
circulaire economie. Dit onderwerp past naadloos binnen het bredere thema van de Week van de 
Duurzame Gemeente en is bijzonder relevant in het kader van SDG 4: kwaliteitsonderwijs. Leerlingen 
kregen uitleg over het belang van recyclen, hergebruik en duurzaamheid, zodat zij beter begrijpen hoe 
hun acties bijdragen aan een grotere, wereldwijde beweging. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De donkere dagen komen er terug aan! 

 
DONKERE DAGEN… HELM OP FLUO TOP! 

Wij willen u als ouder vragen: 

 Let erop dat de kinderen het hesje/fietshelm dragen. 

 Geef de afspraken door aan hen die uw kinderen aan school afzetten of ophalen. 

 Hang een naamlintje in het hesje/fietshelm. 

 Houd het hesje netjes.   

 
 

 

 



 

Wheelie Walkie wadde? 

In september dompelden we alle leerlingen van het vierde en zesde leerjaar van de lagere 

scholen in De Pinte, Gavere, Nazareth en Sint-Martens-Latem onder in een verkeersbad. 

Heel plezante en leerrijke dagen waren dat.  

Politie Schelde-Leie bracht het thema verkeersveiligheid naar de scholen. 

Onder de noemer 'jong geleerd, is oud gedaan’, gaf de politiezone Schelde-Leie op 
maandag 16 september het startschot van de derde editie van de Wheelie Walkie 
Week. Schoolkinderen veilig onderweg, te voet of met de fiets, staan hierin centraal. 

Een dag lang leerden ze leerlingen uit het 4de en 6de leerjaar spelenderwijs meer over 
verkeersveiligheid. Op het programma stonden 9 verschillende workshops, waaronder 
een behendigheidsparcours, een verkeerswandeling in de buurt en een heuse 
dodehoekles met virtual reality brillen. 

Impressies van de kinderen  :  

 



                         

Donderdag was het wheelie walkie. 

We moesten met de fiets komen. 

Het werd georganiseerd door de politie van Schelde-Leie. 

Er waren twee parcours om met de fiets te doen. 

De V.S.V. legde ons uit wat er gebeurt als je je gordel niet aan hebt.  Ona en Menzo  

 

Het was leuk op Wheelie Walkie. We hebben gefietst. We hebben in de draaiende auto 

gezeten en over de dode hoeken geleerd.  Als laatste zetten we  de VRbril op.    

Yjmano en Liam  

 
Op donderdag 19/09/2024 reden we met de fiets naar Scaldis.       
We hebben met de V.R-bril  gekeken naar de dode hoek van een vrachtwagen. 
We hebben een fietsparcours gedaan . 
We zijn ook in een ronddraaiende auto geweest. 
Einde van Wheelie Walkie!    Pepijn en William 
 
 

Wheelie Walkie!!! 
 

Het eerst hebben we een quiz gedaan. 
Dan hebben we allemaal nieuwe dingen leren kennen van de politie. 
We leerden over het verkeer met een wandeling. 
We hebben een cool fietsparcours gedaan. 
Met een fietscheck wisten we of onze fiets in orde was. 
Op het einde van de dag kregen we de gouden tip van Boma. 
Dat was onze dag ! 
 

groetjes van Jasmine en Ode. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAJA,    DOET MEE! 

 

Wanneer: donderdag 19 december 
Uur: van 14u tot 18u: kom onze heerlijke zelfgebakken wafels 

proeven met een kopje koffie/chocomelk/thee.  Samen met enkele 

vrijwillige medewerkers, meester Jan, juf. Vanessa, juf. Katty en de 

leerlingen van het 4de leerjaar zorgen we voor een gezellige 

brasserie in de turnzaal.  IEDEREEN WELKOM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wist je dat al?                 

  

In onze kleuterklassen werken we sinds vorig jaar met een groeiboek die we laten 

groeien tot in het 6de leerjaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit groeiboekje start in de peuterklas/          

1e kleuterklas en gaat ieder jaar mee met je kind 

naar de volgende klas.  

In dit groeiboekje zie je vooral een knappe 

evolutie van de eerste stapjes op school tot het 

einde als ‘bijna-tiener’!..  

Dit boekje krijg je als afscheidscadeau op het 

einde van het 6e lj 

Een mooi aandenken aan die prachtige 

lagereschooltijd!  

Hopelijk denk je terug aan ons met een trots en 

warm gevoel. De fijne herinneringen aan onze       

school vliegen alvast met je mee! 

 



 

 

ONZE JARIGE KINDEREN UIT DE ZOMERVAKANTIE EN UIT DE MAANDEN 
SEPTEMBER EN OKTOBER WERDEN ONLANGS GEVIERD MET EEN LIED 

 

 

 

 

 



 

Op donderdag 26 september kwamen traditiegetrouw de leerlingen en de oudste kleuterklasgroep 

samen in de kerk van Asper voor een moment van bezinning en gebed.  De geur van kaarsen en de 

klanken van muziek vulden de ruimte terwijl iedereen zich verzamelde om het jaar in een sfeer van rust 

en hoop te beginnen. 

De bijeenkomst werd geopend met een warm welkomstwoord die de betekenis van een nieuw begin 

benadrukte.  De nieuwe uitdagingen en kansen die een nieuw schooljaar met zich meebrengen en hoe 

belangrijk het is om samen stil te staan bij wat ons te wachten staat. 

Met dit eerste bezinningsmoment voelde iedereen zich bemoedigd en gesterkt om het nieuwe 

schooljaar vol goede moed en vertrouwen tegemoet te treden.   

De wensen voor het schooljaar 2024-2025 zijn dan ook: 

                                                                                         

VRIENDSCHAP                                                                            

                                                                                                 DRAAG ZORGEN VOOR ELKAAR 

                      UITKIJKEN NAAR DE BOSKLASSEN EN LEERUITSTAPPEN 

                                                                                                        

                                                                                                                     ELKAAR HELPEN 

NIEMAND UITSLUITEN 

                                                            LUISTEREN EN VEEL LEREN IN DE KLAS 

  

PLEZIER MAKEN  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op sportdag naar de sporthal 

Scaldis in Gavere 

 

In september vond een eerste sportdag plaats in de 

sporthal van Gavere.  De leerlingen en leerkrachten 

kwamen samen voor een actieve en onvergetelijke dag 

vol beweging, plezier en teamspirit.  Het evenement 

werd dit jaar extra bijzonder dankzij de inzet van 

enthousiaste ouders en sportmonitoren die 

verschillende sporten begeleidden en introduceerden. 

DANKJEWEL JUF. VEERLE VOOR DE MOOIE ORGANISATIE. 

DANKJEWEL OUDERS, SPORTMONITOREN VOOR DE ONVERGETELIJKE DAG. 

DANKJEWEL LEERKRACHTEN VOOR DE BEGELEIDING. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OP NAAR HET VOLGENDE…………………….                  

 


